
Expositie: Dansen met staal 
 
Iedereen die weleens op Sicilië is geweest, kent de Etna.  
Deze nog werkende vulkaan imponeert door de 
macht, het vuur en de rookwolken die hij van tijd tot 
tijd uitbraakt. Beklim je de helling,  
dan beneemt het uitzicht (en ook de hitte !) je bijkans 
de adem.  
Datzelfde gevoel krijg  je ook als je bij Tata bent : de 
machtige ovens,  
de walserijen, de rollen vurig staal.  
Het kan niet anders of je wordt geïntimideerd door de gloed, de ruigheid,  
de verfijnde technieken en de passie van de mensen die er werken.  
 
Toen het Lucasgilde uit Beverwijk door Tata werd uitgenodigd voor  
een expositie, wisten wij meteen welk thema wij zouden kiezen:   
‘Dansen met staal’. 
De werken die in de expositie te zien zijn 
weerspiegelen onze indrukken,  
variërend van de gebouwen tot aandacht 
voor de productieprocessen:  
het maken van staal. 
Wij hopen dat u er net zoveel plezier aan 
beleeft als wij bij het maken. 
 
 
Namens de leden van het  
Lucasgilde Beverwijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


